
Zomerexpositie Bonifatiuskerk
Ook deze zomer is de Bonifatiuskerk dagelijks geopend. Vanaf 1 mei tot 1 oktober kunt u de kerk 
bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. 
In de maanden juni en juli is er in het koor van de kerk een expositie over de familie van Mesdag. 
Een bijzonder verhaal, wat begint met Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten rond 
1850. Hendrik Willem en Sientje kwamen uit vermogende families. Sientjes vader was handelaar in 
balken en scheepsmasten, die van Hendrik Willem was bankier. De liefde voor de kunst werd hen 
met de paplepel ingegoten, want in beide families werd kunst verzameld. Twee nichtjes en een 
neefje van Sientje – Barbara, Gerrit en Alida van Houten – werden later ook kunstenaar. Net als 
Hendrik Willems broer Taco die schilder werd. Een grote schilderfamilie, bekend van Panorama 
Mesdag in den Haag.
Waarom dan hier in Vries een expositie? De familie heeft een vakantiehuis gehad hier in Vries en is 
ook in de omgeving actief geweest. De Bonifatiuskerk is o.a. meermalen vereeuwigd. Bij de 
expositie hoort een prachtige wandeling door Vries die u langs het vakantiehuis van de familie voert. 
Veel meer hoort u binnenkort via andere media.


