Het duurt nog even, maar dan kunt u er al even over nadenken. Het wordt een spiritueel
weekend, we leven mee met de broeders, wandelen in de Hof van Lof, we zijn een paar keer
bij de getijdengebeden in de kloosterkerk. Samen een mooi programma en aanbod, denken
we. De aarde speelt bij de Franciscanen, in navolging van hun stichter Sint Franciscus, een
grote rol. In Megen is ook nog een Franciscaans zuster klooster, de Clarissen. Daarom wordt
Megen ook wel “Assisi aan de Maas” genoemd. Het wordt dus een driedaagse,
vrijdagmiddag vertrekken met per auto naar Megen en aan het eind van de Zondagmiddag
zijn we weer thuis. Deelnemers betalen € 130, - inclusief vervoer. Ieder die mee wil nodigen
we uit. Als het bedrag bezwaarlijk is bedenken we een oplossing, schroom niet, bel

me. Informatie bij Albert Weemstra
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